Een van de mooiste oldtimer weekenden is sinds
2014 het Ardennen weekend. Twee dagen rondrijden
in de heuvels op het drielandenpunt van Belgié-
Luxemburg en Duitsland. In 2024 voor de negende
keer georganiseerd ( twee jaar onderbreking
vanwege corona). Ook dit jaar is het de werkgroep
Ardennen gelukt om een gevarieerd programma met
twee mooie routes uit te zetten. Hieronder een
verslag van het weekend geschreven door een groep
oldtimer liefhebbers die met de trekker vanuit hun
woonplaats naar de Ardennen zijn gereden om dit
leuke weekend mee te maken.

In het weekend van 14 tot 17 juni 2024 organiseerde
de OTMV afdeling Noord-Brabant voor de negende
keer de Ardennenweekend.

Wij vonden het ook leuk om een keer die kant op te
gaan. Wij zijn; René en Monique Verheijen, Ad
Sneijers, Flor Bellens en Frans van Ham. Als groep
gaan wij dit jaar voor de vijfde keer, ons eerste
lustrum, op een tractor vakantie van een dag of vier a
vijf. Na overleg met de organisatie van het
Ardennenweekend besloten wij om dit jaar in te
schrijven.

Om zeker te weten dat we geen problemen krijgen
tijdens de rit naar Gouvy heeft René de route op de

computer uitgezocht en in het pinksterweekend zijn
we met de auto de route gaan verkennen.

Wij kwamen op een totaal van tweehonderdenacht
kilometer vanaf Alphen (N.Br.) de kortste route
binnendoor met de trekker.
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Flor Bellens, Frans van Ham, Monique & René Verheijen en Ad Sneijers

Deze slechte zomer strooide roet in het eten. In eerste
instantie zouden we allemaal rijdend met de trekker
naar Wallonié rijden. Omdat René en Monique én Ad
op een open tractor rijden hebben we kort voor het
vertrek het besluit genomen twee trekkers op een
dieplader achter een trekker met cabine te vervoeren.



De vierde trekker, met cabine, en drie deelnemers in
een personenauto erachter.

Op vrijdag 14 juni rond 5.00 uur in de morgen
kwamen Frans en Ad bij René en Monique aan. Na een
bak koffie begon de grote tocht. In Turnhout haakte
Flor aan met zijn Ford 7000. Na viereneenhalve uur
gereden te hebben, hadden we onze eerste koffie
pauze in Schaffen. In Heers halverwege hielden we de
volgende pauze en kwam een collega hobbyist ons
bezoeken.

Pauze onder een brug over de Ourthe

Daarna reden we verder om de tocht van ongeveer
tweehonderdenacht kilometer van Alphen af te
volbrengen. In Manhay, dertig kilometer voor Gouvy,
hielden we nog een laatste korte stop om ook gelijk de
trekkers af te tanken. Rond 16.30 uur bereikte we
Gouvy, camping Lac de Cherapont, waar we de
komende drie dagen zouden vertoeven. Na een
hartelijk ontvangen door de OTMV organisatie met
0.a. een Zeeuwse Bolus als lekkernij werd het tijd voor
een diner en vooral gezellig kennismaken met de
overige deelnemers. Daarbij werd een fles
schrobbelaar soldaat gemaakt en iedereen viel na
deze zeer lange dag als een blok in slaap.

Na een goed en stevig ontbijt werd aan de groep de
nodige info verstrekt, waarna de dag 1 kon beginnen.
De dag begon regenachtig. Degenen met een open
tractor werd aangeraden meteen een regenpak aan te
trekken. Dit bleek achteraf niet nodig, want het werd
droog. Het was wel fris, maar daar kon je je tegen
kleden.

De stoet van vierendertig tractoren, vertegenwoordigd
door onder andere de merken Ford, Steyr, Deutz, John
Deere, Fiat en ook wat rood, vertrok richting
Luxemburg naar de koffiestop, waar we na een paar
uur rijden door een heuvelachtig, bebost en zeer
mooie omgeving, aankwamen bij restaurant café
Kentucky in Lentzweiler. Daar werden we getrakteerd
op koffie met gebak en werden tevens de blazen
geleegd. Gezien het frisse weer was dit wel nodig. Om

ongeveer 11.00 uur reden we verder naar Wardin in
Belgié. Hier kwamen we aan rond 12.30 uur om te
genieten van een warme lunch in restaurant Chalet
Royal. Nadat de magen gevuld waren, reden we naar
Bastogne. Daar ging het mis. De groep viel uiteen en
de tweede groep veroorzaakte in het centrum een
complete verkeerchaos. Nadat Kees Roovers met veel
kunst en vliegwerk al zijn schapen bij elkaar had
gekregen, brachten we een bezoek aan Bastogne
Barracks. Daar was het welbekende oorlogsmuseum
gevestigd. Na een paar uur vertrok de stoet weer
richting Houffalize, waar we nog een frisdrank stop
hielden onder een heel hoge brug.

Daar konden we even bij buurten. Hier raakten we aan
de praat met een vader en dochter. Ze waren aan het
kokkerellen. Al snel blijkt dat de dochter (14), Lisa
Brouwer, Nederlands kampioen Mountain Biken in de
jeugdklasse is. Zij gaat iedere zaterdag met haar vader
trainen in de Ardennen. We vonden het allemaal
inspirerend en knap dat ze hier samen zoveel tijd aan
spendeerden naast zijn werk en zij als studente. Een
foto sessie volgde met veel deelnemers. Nu op de foto
met een mogelijk toekomstige sporter die Nederland
op de Olympische spelen gaat vertegenwoordigen.
Het laatste deel van de zaterdagrit voert ons door een
donker en nauw bospad.

pPizza makes
everything betiq,

Op de foto met Lisa Brouwer.

De weg loopt door een snelstromende beek en de
trekkers moesten door het water om de weg te
vervolgen. Door de vele regen stond het water hoger
dan normaal in deze en het doorwaden zorgde voor
veel hilariteit.



Tijdens het diner werd door een deelnemer uit Tienen
(B), Roger Verhagen, het bestuur bedankt voor de
grandioze inzet van dit weekend. Dit werd bezegeld
door een gewaardeerd applaus van alle deelnemers.
Bij een koffiestop had een deelnemer (Loek) een fles
Jagermeister gekocht die we op zaterdagavond met
Z’n alle soldaat hebben gemaakt. Het resultaat laat
zich raden, iedereen viel weer als een blok in slaap.
Na het ontbijt volgde op zondag de 2° route. Deze dag
begon regenachtig.

Rijden door de heuvels in Wallonié

We vertrokken wederom om half negen, waar we na
een paar uur rijden door wederom een prachtige
omgeving aankwamen bij restaurant Am Hohenbusch
in Grufflingen. Hier kwamen we nog een paar
Nederlandse tractor hobbyisten tegen. Deze waren
een weekend weg vanwege hun vijfenveertig jarig
huwelijksjubileum op stap en zagen de trekkers op de
parkeerplaats staan. De trekkers trokken, ondanks de
regen, de nodige belangstelling van de bezoekers en
bewoners van de camping en het restaurant.

Hierna reden we naar camping International waar
wederom de magen werden gevuld. ( Ja, je merkte het
wel. We waren allemaal kilo’s aangekomen na het vele
eten, drinken en zitten wat door de organisatie werd
aangeboden.)

Gedurende de terugweg doorkruisten we het
drielandenpunten Belgi€, Luxemburg en Duitsland.
Tijdens de terugweg waren er nog wat technische
problemen bij enkele deelnemers waardoor de nodige
vertraging ontstond. Bij aankomst in Gouvy werd er
door velen al geladen en de terugreis aanvaard na de
organisatie bedankt te hebben.

Wij genoten van een broodmaaltijd welke door
Moniqgue in ons chalet werd aangeboden.

Na wederom een gezellige avond met onze inmiddels
bekende buren volgde onze laatste nacht in ons
gezellige chaletje gevuld met maar liefst twaalf
personen

Na een goede nachtrust, een stevig ontbijt en afscheid
genomen van de organisatie en de andere nog
overgebleven deelnemers aanvaardden we de
terugtocht. We vertrokken om 9.00 uur. We
aanvaardden de tweehonderdenacht kilometer lange
terugtocht tot aan Alphen. Op de terugweg naar huis
hebben we drie keer gepauzeerd. Daarna reed Frans
nog vijfentwintig kilometer verder naar Dongen.
Namens alle deelnemers en andere betrokkenen
willen we de organisatie bedanken voor dit prachtige
evenement wat echt een aanrader is.

Frans van Ham
Monique en René Verheijen

Alle deelnemers aan het negende Ardennen weekend



