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Oogsten als de zon schijnt. 
Een spreekwoord dat dit jaar bij de Oogst en 

Trekkerdag in Steenbergen wel heel erg van 

toepassing was. 

Eind juli viel er eindelijk water maar op momenten dat 

je het niet kon gebruiken. Richting de oogstdag op 

zondag 3 augustus geven de verschillende weerbericht 

apps verschillende grafieken. Buien die van 4 tot 12 

mm water op zaterdag en zondag. Henk Loef van 

Bierbrouwerij “de Groene wereld” blijft er vertrouwen 

in hebben. “De buien waaien hier wel weg”.  

Ook in 2025 is gekozen voor samenwerking bij de 

organisatie van een Oogst en Trekkerdag. Om iets 

werkends te laten zien is grond nodig waarop het kunt 

oogsten, ploegen, maaien, showen en parkeren. Bij de 

Groene Wereld kan het en via OTMV zijn er trekkers 

en machines. Een week voor de oogstdag is het 

wikken en wegen, wanneer kunnen we gerst maaien 

om op 3 augustus te dorsen. Op 29 juli waagt Jan 

Beijaarts het om met zijn Claas Mercator te beginnen 

met maaidorsen. Het resultaat is niet slecht, 17% 

vocht, eigenlijk wel te veel. “ We drogen het wel” 

roept Henk. Een dag later is het de beurt aan de 

zwadmaaier om schoven te maaien zodat de dorskast 

op zondag ingezet kan worden.  

 

 
Demonstreren met de Fricke dorskast (foto: Gerbert Kannekens) 

 

De eerste meters gaat het maaien goed maar de 

knoper werkt niet goed en het touw breekt steeds, na 

ingrijpen van kenner Bram de Regt maait en knoopt de 

De International zwadmaaier aan het werk 
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International zelfbinder voortreffelijk. In mum van tijd 

wordt een volle wagen schoven gemaaid en geladen. 

Als de wagen droog binnen staat kijken de vrijwilligers 

rond en bespreken de werkzaamheden die nog nodig 

zijn maar “die berichten op die weer app”. We hebben 

stoppelland om te ploegen, graan om te dorsen en er 

is nog weiland waar gemaaid kan worden. De basis 

voor de oogstdag is er en we kunnen nu niet meer 

stoppen.   

 
Stoppelland ploegen als onderdeel van de Oogst en Trekkerdag. 

 

Op woensdagavond valt er weer een bak water en bij 

de opbouw van het terrein op donderdag, vrijdag en 

zaterdag moet regelmatig geschuild worden. Op 

zaterdagavond worden rijplaten aangevoerd omdat de 

personenauto’s anders de parkeerplaats niet kunnen 

bereiken. In de nacht van zaterdag op zondag nog 

flinke buien. Via sociaal media bereiken ons de 

berichten van de oogstdag in de Flevopolder. Veel 

regen maar toch geslaagd. Dan moet het ons ook 

lukken. In de ochtend is het bewolkt en heiig op het 

terrein. En er is toch nog veel werk voor de 

vrijwilligers, de trekker opstellen voor de dorskast, 

spandoeken ophangen en de eerste deelnemers van 

het evenement komen aanrijden. Op buienradar 

kijken we niet meer, daar is geen tijd voor. Langzaam 

loopt het terrein vol en zijn er ook afmeldingen.  

 
Oldtimer Carrousel Club in actie op de Oogst en Trekkerdag 

 

We moeten het vandaag met één combine doen want 

drie eigenaren zijn bang dat hun combine nat gaat 

worden en dan geroest de stalling in gaat en ze komen 

dus niet. De moed erin houden zo gaat iedereen aan 

het werk. Een groep oldtimer eigenaren gaan een 

rondje rijden door de omgeving. Laten horen dat we 

er zijn vandaag en proberen bezoekers te lokken. 

Tegen een uur of elf begint de zon te schijnen steekt 

er ook een windje op en zonder dat we er erg in 

hebben staat het parkeerterrein en de fietsenstalling 

vol. En er is veel te beleven op de oogstdag. Op het 

stoppelland beginnen 6 ploegers met de eerste voor. 

En krijgen de bezoekers uitleg over de verschillende 

trekkers en gebruikte ploegen. De ontwikkelingen zijn 

zichtbaar met een getrokken International Little 

Genius ploeg achter een John Deere A. Daarnaast een 

Deutz met losse ploeg elementen in een gatenbalk, 

een Fiat met kantelploeg en een McCormick met 

wentelploeg die het heen en weer ploegen 

demonstreren. Verder rijden er een Massy Ferguson 

en Volvo BM met een tweeschaar rondgaande ploeg. 

Met wat uitleg blijven veel bezoekers kijken en zien 

het vakmanschap van de oldtimer ploegers. Lang het 

stoppelveld een International 633 met een 

tweeschaar wentelploeg om het publiek uit te leggen 

dat de capaciteit met meer scharen veel groter is.  

 
Piet Kuijpers op de Claas combine, eigenaar Jan Beijaarts kijkt toe. 

 

Op het showterrein staan ook nieuwe trekkers met 

werktuigen en de bezoekers knikken met lachende 

gezichten als ze de uitleg over de ontwikkelingen van 

ploegen begrijpen. Rond 12:00 wordt het evenement 

officieel geopend en wordt de dorskast in werking 

gezet. Al snel zijn de eerste jutten zakken met 

gerstkorrels gevuld en wordt het na het dorsen 

overgebleven stro tot pakken geperst. Op hun knietjes 

zitten Ties en Cas gespannen naar het dorsen te 

kijken. Op de vraag “vinden jullie het leuk” kijken ze 

om wie wat vraagt, geven geen antwoord en kijken 

naar moeder Pleun. “Wij wonen hier in de buurt en als 
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de jongens de trekkers horen rijden staan ze buiten 

om te kijken” Ook Pleun is enthousiast, dit is beter dan 

een filmpje op de tablet, hier zien de kinderen en ook 

de ouders veel meer dan de hele dag op een scherm 

kijken.  

 

 
Er waren ook bijzondere trekkers te zien zoals een Famulus met houten 

cabine 

 

De oldtimer carrousel club gaat hun kuur op muziek 

rijden en ze krijgen opvallend veel publiek “Wat mooi” 

roept iemand die met een groep een fietsroute aan 

het rijden is. De route loopt langs het terrein en ze zijn 

gestopt om even te kijken. Het is geweldig, we hebben 

zelfs gratis koffie gekregen.  Op een afstandje staan 

drie oudere dames te kijken ik loop er naartoe met de 

vraag wie ze zijn en wat ze naar de Oogstdag brengt. 

“Waar is het voor?” ” Ik wil niet in de krant, daar heb 

ik al eens ingestaan.” Nee, het is voor het 

verenigingsblad Pionier. “Wij zijn Clementina, Lian en 

onbekend”, (die van de naam in de krant.) “We komen 

uit Halsteren en onze mannen hebben nog gewerkt 

met een dorskast en altijd in het loonwerk gezeten”. 

Een van de mannen ziet mij staan met notitieboekje 

en komt aangelopen. Als hij hoort wat de bedoeling is 

loopt hij snel terug naar de dorsstraat. “Mijn verhaal 

weten de vrouwen wel en er draait niet elke dag een 

dorskast”. De dames vertellen dat het mooi is om te 

laten zien hoe de ontwikkelingen in de 

landbouwmechanisatie veel handwerk heeft 

weggenomen. De romantiek van het landbouwwerk is 

wel afgenomen. 60 jaar geleden had iedereen een link 

met de landbouw en dat is nu veel minder.  Er is 

regelmatig een soort vijandigheid tegenover de 

mensen die ons voedsel produceren. Lijkt wel op de 

acties tegen hulpverleners, die krijgen ook vaak de 

schuld.  “Maar deze dagen zijn prima, ga er vooral 

mee door”. Op een afstandje zie ik Ties in zijn ogen 

wrijven, kaf van de dorskast, even moeder Pleun maar 

vertellen dat ze beter uit de wind kunnen gaan zitten. 

De jongens kijken mij aan met een blik “waar bemoeit 

hij zich mee”. Lachend loop ik verder en de dweilband 

’t Lopend vuurtje begint te spelen om de sfeer nog 

meer te verhogen. Johan en Sjaak uit Woensdrecht 

staan te kijken bij het ploegen en verbazen zich over 

de precisie waarmee de chauffeurs de veldjes en de 

geer uitmeten. Een discussie over de verschillende 

ploegristers en de ploegen fabrikanten. Rumptstad en 

Cappon worden regelmatig genoemd. Zelf hebben ze 

niets meer met boeren, tot aan het pensioen gewerkt 

op het vliegveld en bij Fokker als vliegtuigmonteur. 

Wim Nelemans uit Zevenbergen is er met zijn 

kinderen. Tieners die rondkijken wat er allemaal te 

zien is. Later gaan ze nog maaien dat willen we zien. 

De zon en de wind hebben het perceel graan dat er 

nog staat goed gedroogd. De combine kan wel aan de 

slag. Jarno Buijs, een van deelnemers die zijn combine 

heeft thuisgelaten, heeft nu spijt. Toch een mooi 

blokje om te maaien en met meer combines op een rij 

een mooi plaatje. Volgend jaar beter.  

 
Met veel belangstelling kijken bezoekers naar de maaidorser 

 

Jan Beijaarts stuurt zijn Claas Mercator langs de 

afrastering waar tientallen bezoekers het maaien 

gadeslaan. Zo dicht sta je niet vaak meer bij een 

combine. Je ziet ze wel rijden op het land maar 

stoppen doe je dan niet. Op een afstandje staat Piet 

Kuijpers naar de werkende combine te kijken. Piet was 

loonwerker en op hun bedrijf liepen ook Claas 

combines. “Zou ik een rondje mogen rijden”. 

Natuurlijk roept Jan en alsof hij nog achttien is stapt 

Piet op de ladder en klimt naar het bordes. Even later 

stuurt hij met een grote grijns de combine over het 

veld. Wat je jong leert verleer je niet zo snel.  Over de 

luidspreker wordt aangekondigd dat de 

maaidemonstratie gaat starten maar waar is de 
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chauffeur van de trekker met paardenmaaier? “Die zal 

wel aan het gerstenat zitten” dan maar zonder deze 

getrokken maaier.  

 
Henk Loef met de zeis en erachter de trekkers met verschillende maaiers. 

 

Wel jammer want in slagorde wordt gemaaid met de 

zeis, erachter twee trekkers met een vinger maaibalk 

erachter een trekker met dubbelwerkende Busatis en 

als laatste een Fendt met moderne Krone 

schotelmaaiers. De paardenmaaier hoort daar 

eigenlijk wel tussen.  Het publiek ziet direct het 

verschil hoe het oogsten van gras is gemechaniseerd. 

Henk Loef met de zeis kijkt blij rond, de oogstdag op 

zijn land is goed geslaagd. De parkeerplaats heeft 

altijd vol gestaan. Het graan is gemaaid en gedorst en 

op zondag geen druppel regen.   

 

 
Maaidemonstratie met messenbalkmaaiers 

 

 
Bram de Regt reikt een herinnering uit aan Henk en Anne Mieke Loef voor 

de samenwerking bij deze Oogst en Trekkerdag. 

 

Later op de avond zien we op Facebook heel veel 

foto’s en berichten over de Oogst en Trekkerdag. Een 

opmerking willen we hier wel kwijt. “Vandaag een 

mooie fietsroute gereden. Eigenlijk maar twee keer 

gestopt. De eerste keer bij een controlepost en daarna 

kwamen we langs het terrein van een oogstdag. Nadat 

we daar hebben rondgekeken en geproefd van het 

bier en de frietjes maar naar huis gereden.  

 

 
Aankomst van deelnemers aan de Oogst en Trekkerdag 

 

Een geslaagde dag, gaan we volgend jaar weer naar 

toe”.   

Inmiddels is de dag geëvalueerd en zijn er nog de 

nodige verbeterpunten genoteerd. Het evenement 

heeft veel potentie en kan uitgroeien tot een jaarlijks 

dagje uit in het westen van Noord-Brabant. Alle 

deelnemers en vrijwilligers bij die deze oogstdag 

mogelijk hebben gemaakt bedankt want zonder deze 

inzet kunnen we het agrarisch erfgoed niet showen en 

in stand houden.  

 

Kees Roovers 


